
Inleiding
2 Timotheüs 3:16 
Heel de Schrift is door God inge-
geven en is nuttig om daarmee 
te onderwijzen, te weerleggen, 
te verbeteren en op te voeden in
de rechtvaardigheid,

                      Zit je in de put? Laat je bemoedigen met beloftes
en hoop direct uit Gods Woord!

God zegt zelf dat het hele Woord van God hier 
geschikt voor is!

Psalm 119:105 
Uw woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad.

Dit is een heerlijk beeld! Gods Woord geeft licht 
en helderheid op ons pad!

Hoop!
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Schriftplaats Toelichting

Johannes 3:6 
Wat uit het vlees geboren is, is 
vlees; en wat uit de Geest gebo-
ren is, is geest.

1 Petrus 2:2 
En verlang vurig, als pasgeboren
kinderen, naar de zuivere melk 
van het Woord, opdat u daar-
door mag opgroeien, 

Als we opnieuw geboren zijn door de Heilige 
Geest zijn we pasgeboren kinderen! En wat heb-
ben kinderen nodig? Melk!

Hieronder verschillende gedeelten uit Gods 
Woord om ons te bemoedigen, ons denken te 
vernieuwen!

2 Korinthe 5:17 
Daarom, als iemand in Christus 
is, is hij een nieuwe schepping: 
het oude is voorbijgegaan, zie, 
alles is nieuw geworden.

We zijn een nieuwe schepping! Al het oude is 
voorbijgegaan! We zijn niet opgelapt, maar onze 
nieuwe mens is opnieuw gemaakt! 

Niet zomaar door iemand maar door God de 
Schepper!

Kolossenzen 1:14
In Hem hebben wij de verlos-
sing, door Zijn bloed, namelijk 
de vergeving van de zonden.

Hebreeën 8:12 
Ik zal hun wandaden vergeven 
en aan hun zonden zal Ik niet 
meer denken.

Jouw nieuwe mens/nieuwe schepping is verge-
ven.

Onze zonden zijn weg! Vergeven en vergeten 
door Jezus Christus! God denkt er niet meer aan.

2 Korinthe 5:21 
Want Hem Die geen zonde ge-
kend heeft, heeft Hij voor ons 
tot zonde gemaakt. 

Kolossenzen 1:26 
Dat Christus in u leeft.

Christus leeft in ons!

Galaten 2:20a 
Ik ben met Christus gekruisigd;  en niet meer ik 
leef,  maar Christus leeft in mij; 

In de doop zijn we met Christus gekruisigd. Ik 
ben gestorven. Mijn oude mens is dood en be-
graven. Christus leeft in mij! Hallelujah!

Galaten 2:20b 
en voor zover ik nu in het vlees 
leef, leef ik door het geloof in de
Zoon van God, Die mij heeft lief-
gehad en Zichzelf voor mij heeft 
overgegeven.

De Zoon van God, Jezus Christus heeft mij lief! 
Wat een wonder!

Hij heeft Zichzelf voor mij overgegeven!! 



Efeze 1:3 
Gezegend zij de God en Vader 
van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons gezegend heeft met alle 
geestelijke zegen in de hemelse 
gewesten in Christus

Hij heeft ons gezegend!
Met alle geestelijke zegen

Niet misschien, niet afhankelijk van jouw wer-
ken, maar dat is zo!

Romeinen 1:9 
Want God, Die ik in mijn geest 
dien in het Evangelie van Zijn 
Zoon.

Ik dien God met mijn wederom geboren geest! 
Die is volmaakt, zonder zonde! 

Romeinen 8:29 
Want hen die Hij van tevoren ge-
kend heeft, heeft Hij er ook van 
tevoren toe bestemd om aan het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig
te zijn,

Onze bestemming is om op Christus te gaan lij-
ken! Om aan Zijn beeld gelijkvormig te zijn!

Galaten 3:26 
Want u bent allen kinderen van 
God door het geloof in Christus 
Jezus.

Galaten 3:27 
U allen die door de doop een 
met Christus bent geworden, 
hebt u met Christus omkleed.

We zijn Gods kinderen! Hallelujah!!!!! 

We zijn een geheel met Christus! Prijs God!!

Galaten 5:1 
Sta dan vast in de vrijheid waar-
mee Christus ons vrijgemaakt 
heeft en laat u niet weer met 
een juk van slaverij belasten.

Herinner je de vrijheid van je eerste liefde! Sta 
vast!

Laat je met GEEN ENKEL juk belasten. 

Galaten 5:5 
Want wij verwachten door de 
Geest, uit het geloof, de hoop 
van de gerechtigheid.

Efeze 2:1 
Ook u heeft Hij met Hem levend 
gemaakt, u die dood was door 
de overtredingen en de zonden.

Wat werd er levend gemaakt? Onze wederom ge-
boren geest!



1 Korinthe 6:17 
Wie zich echter met de Heere 
verenigt, is een geest met Hem.

Kolossenzen 3:1 
Als u nu met Christus opgewekt 
bent, zoek dan de dingen die 
boven zijn, waar Christus is, Die 
aan de rechterhand van God zit.

Richt je op de hemel! Op Christus die boven is!! 

Medicijn tegen de smerige slang als die je gaat 
aanvallen.

1 Johannes 4 
10 Hierin de liefde, niet dat wij God liefgehad 
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn 
Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in 
ons volmaakt geworden.

13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en 
Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gege-
ven heeft.

14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Va-
der de Zoon gegeven heeft als Zaligmaker van 
de wereld. 

15 Al wie belijdt dat Jezus de zoon van God is, 
God blijft in hem en hij in God.

Romeinen 6:3 
Of weet u niet dat wij allen die 
in Christus Jezus gedoopt zijn, in
Zijn dood gedoopt zijn?

Herinnering aan de doop!

Allen staat er: Dat ben jij dus ook!!! 

Identificatie/eenwording met het werk van Jezus 
Christus waardoor wij gered worden! 

Zowel in Zijn dood als in Zijn opstanding en le-
ven!

Romeinen 6:6
Dit weten wij toch, dat onze 
oude mens met Hem gekruisigd 
is, opdat het lichaam van de 
zonde tenietgedaan zou worden 
en wij niet meer als slaaf de 
zonde zouden dienen.

1. Kruisiging 

Omwisseling
Jezus aan het kruis.
Onze oude mens gekruisigd. 



Romeinen 6:7
Want wie gestorven is, is rech-
tens vrij van de zonde.

2. Sterven

Christus stierf aan het kruis.
Hij volbracht de wet van God in Zijn leven.
Als eerste mens volbracht Hij de wet.
De vloek van de wet werd verbroken.

Door Zijn sterven ons sterven zijn we van 
rechtswege vrij van zonde!

Romeinen 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven 
door de doop in de dood, 

Kolossenzen 2:12
U bent immers met Hem begra-
ven in de doop, waarin u ook 
met Hem bent opgewekt, door 
het geloof van de werking van 
God, Die Hem uit de doden 
heeft opgewekt.

3. Begrafenis

Het lichaam van onze Heere Jezus Christus werd 
begraven.

Onze oude mens wordt begraven in de doop 

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barm-
hartigheid, heeft ons door Zijn 
grote liefde, waarmee Hij ons 
liefgehad heeft,
5 ook toen wij dood waren door 
de overtredingen, met Christus 
levend gemaakt – uit genade 
bent u zalig geworden 

4. Opgewekt

God is rijk in barmhartigheid!!!

God de Vader wekte Christus op uit de dood! De 
dood kon Hem niet houden! Prijs God!!

Romeinen 6:4b 
opdat evenals Christus uit de 
doden is opgewekt tot de heer-
lijkheid van de Vader, zo ook wij 
in een nieuw leven zouden wan-
delen.

5. Geboorte,  opstaan in een nieuw leven

Zo wordt onze nieuwe mens geboren. Die was 
dood. Die wordt nu levend! Opkomen uit het wa-
tergraf.




