
Gods Woord Onze woorden
Markus 1
1. Het begin van het Evangelie 
van Jezus Christus, de Zoon van 
God.

• Evangelie → Goed Nieuws
• Zoon van God!

• Jezus is Het Woord van God;
• Alles wat je leest is dat!
• Christus wil zeggen: de gezalfde → De 

beloofde verlosser!
• God zei: Er zei licht. Dat was al Jezus!
• We geloven in 1 God!

Markus 1
2. Het is zoals er geschreven 
staat in de profeten: Zie, Ik zend 
Mijn engel voor Uw aangezicht, 
die voor U uit Uw weg gereed zal 
maken,

3. en: De stem van iemand die 
roept in de woestijn: Maak de 
weg van de Heere gereed, maak 
Zijn paden recht.

• De joden waren het volk wat God uitgeko-
zen had. Het Oude Testament is door God 
aan hen gegeven.

• In de profeten werd de komst van Jezus 
als Messias tientallen keren voorspelt!

• Ook werd er voorspelt dat er een profeet 
zou komen die Hem zou aankondigen. Dit 
was Johannes!

Markus 1
4. Johannes kwam in de woestijn 
en doopte en predikte een doop 
van bekering tot vergeving van 
zonden.

Johannes doopte

Wat is de doop van Johannes?
• Onderdompeling in het water;
• Doop van bekering! 
• Anders dan de doop in Jezus Christus;

Wat betekend het woord bekering? 
• Tot andere gedachten komen; 
• Spijt hebben en veranderen; Beter inzicht 

verkrijgen; 
• Van harte verbeteren met afschuw over 

vorige zonden 

Een paar dingen die we lezen in Gods Woord 
over bekering:

1. Na bekering laat God zich vinden! (2 Kron. 
15:4)

2. Bij bekering zal God je zegenen! (2 Kron. 
30:9)

3. Bij bekering hoort het in achtnemen van 
Gods Geboden. (Neh. 1:9)

Wat is de vergeving van zonden?
God heeft ons Zijn wet gegeven. De 10 geboden. 
Staat in het bijbelboek Exodus. 



Bijvoorbeeld Je mag niet doodslaan. Jezus zegt 
als je zonder reden boos bent dat je dan al 
schuldig bent.

In de wet staat: Je mag niet vreemdgaan. Jezus 
zegt dat als je met lust in je hart naar een vrouw 
kijkt je dan al vreemd bent gegaan in je hart.

Als je voor de rechter staat omdat je door rood 
gereden hebt en je zegt: ja maar ik heb 10000 
keer door groen gereden dan heeft dat geen zin. 
Je kunt slechte daden niet compenseren met 
goede daden. 

Zo heeft iedereen een schuld opgebouwd bij 
God.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en 
missen de nabijheid van God,

Als je later voor God staat moet je daar verant-
woording over afleggen.

Het goede nieuws is: ER IS VERGEVING VAN ZON-
DEN!

Dat betekend dat die schuld die opgebouwd is 
vergeven wordt! 

Hoe kan dat? Door het geloof in Jezus Christus! 
Je kan opnieuw geboren worden. Bekering is het 
begin hiervan!

Romeinen 4:5 Bij hem echter die niet werkt, maar 
gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, 
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Markus 1
5. En heel het Judese land en de 
inwoners van Jeruzalem liepen 
naar hem uit; en zij werden al-
len door hem gedoopt in de ri-
vier de Jordaan, terwijl zij hun 
zonden beleden.

Wat is belijden van zonden?
Je zegt dan bijvoorbeeld tegen God: Het spijt me 
grote God! U heeft mij gemaakt en ik heb zoveel 
dingen verprutst. Bijvoorbeeld:

• Vloeken;
• Ongeloof;
• Roken;
• Drinken;
• Drugsgebruik;
• Gokken;
• Onbetrouwbaarheid in afspraken;
• Stelen; 
• Leugens tegen anderen/roddels; 
• Corruptie; 
• Woede; 



• Wisselende sexuele relaties; 
• Pornografie en zelfbevreding; 
• Ik heb anderen gedwongen tot ongewilde 

sexuele handelingen; 
• Het op mezelf gericht zijn; 
• Duistere, demonische dingen; 
• Tarotkaarten;
• Voodoo;
• Aanbidding van Apollo, Aphrodite en an-

dere goden;
• Manipulatie, dominantie; 
• Egoísme;

Lukas 3
10. En de mensen vroegen hem: 
Wat moeten wij dan doen?

11. Hij antwoordde en zei tegen 
hen: Wie twee stel onderkleren 
heeft, moet delen met hem die 
er geen heeft, en wie voedsel 
heeft, moet ook zo doen.
(..)
13. Hij zei tegen hen: Eis niet 
meer dan wat u voorgeschreven 
is.

14. Ook de soldaten vroegen aan 
hem: En wij, wat moeten wij 
doen? Hij zei tegen hen: Val nie-
mand lastig, pers niemand af en 
wees tevreden met uw soldij.

In het evangelie van Lukas lezen we wat uitge-
breider wat mensen dan gaan doen. Ze gaan hun 
leven veranderen en op orde brengen!

1) Vrijgevig naar arme mensen;
2) Eerlijk zijn in alles!
3) Val mensen niet lastig.

Markus 1
6. En Johannes was gekleed in 
kameelhaar en had een leren 
gordel om zijn middel, en hij at 
sprinkhanen en wilde honing.

Johannes was een merkwaardig figuur! Hij at 
sprinkhanen en wilde honing.

Hij had geen angst. Zo was er een koning die de 
vrouw van zijn broer afgepakt had.

Je moet je voorstellen dat die broer daar waar-
schijnlijk weinig tegen kon doen omdat men in 
die tijd nogal ruw hier mee omging.

Johannes zei openlijk: 
Markus 6:18 want Johannes had tegen Herodes 
gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw 
broer te hebben.

Hij was dus niet bang uitgevallen!

Markus 1 Tegelijkertijd wees hij van zichzelf af! Hij wees 



7. En hij predikte en zei: Na mij 
komt Hij Die sterker is dan ik, bij 
Wie ik het niet waard ben neer 
te bukken en de riem van Zijn 
sandalen los te maken.

naar Jezus! 

Het laatste deel betekend: minder zijn dan een 
slaaf. De riem van een sandaal los maken was 
het werk van een slaaf. 

Markus 1
8. Ik heb u wel gedoopt met wa-
ter, maar Hij zal u dopen met de 
Heilige Geest.

Wat is de doop met de Heilige Geest?
In Handelingen zegt Petrus het volgende:

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer 
u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; 
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Er is de doop in het water en ook nog de doop 
met de Heilige Geest. Dan worden we helemaal 
vervuld met de Geest van God! Daardoor wande-
len we in een nieuw leven!

Dit is een groot onderwerp waar we later nog 
verder op ingaan!

Markus 1
9. En het gebeurde in die dagen 
dat Jezus kwam van Nazareth, in 
Galilea, en door Johannes werd 
gedoopt in de Jordaan.

Hier verschijnt Jezus voor het eerst in het open-
baar in Zijn bediening!

Jezus is ons in alles voorgegaan! Zelfs in de 
doop! 

Hij had het niet nodig om zich te bekeren en Zijn 
zonden af te wassen maar Hij deed het als voor-
beeld voor ons!

Zodat we Hem in alles na kunnen volgen!

Markus 1
10. En meteen toen Hij uit het 
water opkwam, zag Hij de heme-
len scheuren en de Geest als 
een duif op Zich neerdalen.

11. En er kwam een stem uit de 
hemelen: U bent Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 
heb!

Hij werd gedoopt door onderdompeling. Hij 
kwam op uit het water.

Markus 1
12. En meteen dreef de Geest 
Hem uit, de woestijn in.

Jezus was helemaal mens. Hij werd ons in alles 
gelijk! We lezen in het boek Hebreeën:

Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen Hogepries-



13. En Hij was daar in de woes-
tijn veertig dagen en werd ver-
zocht door de satan; en Hij was 
bij de wilde dieren, en de enge-
len dienden Hem.

ter Die geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde 
wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Jezus kan ons dus begrijpen in al onze proble-
men en verleiding.

Hij is zelf in alles verleid geweest!

Je moet je ook bedenken dat Jezus op aarde als 
het ware de kracht van het feit dat Hij de zoon 
van God is tijdelijk aan de kant zet. We lezen in 

Filippenzen 2:6 Die, terwijl Hij in de gestalte van 
God was, het niet als roof beschouwd heeft aan 
God gelijk te zijn,
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte 
van een slaaf aan te nemen en aan de mensen 
gelijk te worden.

Hij was net als ons behalve dan de zonde!

De 2e Adam. De perfecte mens zoals God het be-
doeld had!

Satan is de tegenstander van God. Hij is onze 
aanklager. Hij was eerst een engel en ging over 
de muziek. Dit kun je lezen in Ezechiël 28:12-16.

Hij was mooi. Hij werd hoogmoedig en viel. Hij 
verleidde de mens en is nu de koning van deze 
wereld. Hij heeft de heerschappij van adam ge-
kregen toen hij zondigde. 

Maar Jezus heeft hem overwonnen.

Markus 1
14. En nadat Johannes overgele-
verd was, ging Jezus naar Galilea 
en predikte het Evangelie van 
het Koninkrijk van God,

Johannes werd gevangen genomen en uiteinde-
lijk gedood!

Jezus ging preken!

Evangelie van het Koninkrijk van God.

Het is de aankondiging dat God regeert als Ko-
ning en dat Zijn heerschappij vrede, gerechtig-
heid en verlossing brengt voor alle mensen. 

• Jezus komt als Messias;
• Zijn offer voor de zonden;
• De vestiging van Zijn Koninkrijk!

Kenmerken van het Koninkrijk van God:
• Het is er nu al deels;
• Verlossing van de zonden;



• Genezing;
• Bevrijding;
• Lucas 17:21: "Het Koninkrijk van God is 

binnen in u"), 
• Zal volledig worden gerealiseerd bij Zijn 

wederkomst, wanneer God een nieuwe 
hemel en aarde schept (Openbaring 21:1-
4).

Markus 1
15. en Hij zei: De tijd is vervuld 
en het Koninkrijk van God is na-
bijgekomen; bekeer u en geloof 
het Evangelie.

Samengevat: Het evangelie van het Koninkrijk 
van God is het goede nieuws dat God door Jezus 
Christus Zijn koninkrijk hier op aarde vestigt, 
zonden vergeeft, en de wereld herstelt naar Zijn 
oorspronkelijke bedoeling.

Met een oproep tot bekering en geloof om deel 
te nemen aan dit Koninkrijk.

Markus 1
16. En toen Hij bij de zee van Ga-
lilea wandelde, zag Hij Simon en 
Andreas, zijn broer, het net in de 
zee werpen, want zij waren vis-
sers.
17. En Jezus zei tegen hen: Kom 
achter Mij aan, en Ik zal maken 
dat u vissers van mensen wordt.

18. En zij lieten meteen hun net-
ten achter en volgden Hem.

19. En toen Hij vandaar wat ver-
dergegaan was, zag Hij Jakobus, 
de zoon van Zebedeüs, en Jo-
hannes, zijn broer, die in het 
schip de netten aan het herstel-
len waren.
20. En meteen riep Hij hen, en 
zij lieten hun vader Zebedeüs in 
het schip achter met de loonar-
beiders en gingen weg, Hem 
achterna.

Jezus roept zijn eerste volgelingen (discipelen). 
Zo roept Hij ons ook! 

Hij zegt later tegen Zijn discipelen:

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de vol-
ken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles 
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Wij zijn dus ook discipelen van Jezus. Niet van 
een persoon. Je moet mij ook niet volgen in de 
eerste plaats. Elke volgeling van Jezus heeft zijn 
of haar dwalingen. We dienen Jezus de Koning 
der Koningen! Hij is onze Leidsman en voleinder 
van het geloof!

Jezus Christus is het fundament! Die volgen we 
na! Niet een mens, kerk, gemeente, stroming of 
wat dan ook.

En we funderen ons geloof alleen op Gods 
Woord! 




