
DEKLEINEARK
Licht uit Gods Woord!

Het
Goede Nieuws!



Aan de lezer
Lees hier een korte samenvatting uit het Woord van God! 

Het doel ervan is dat je gelooft dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van God, en zodat je, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam! (Johannes 20:31b)

Ik bid dat je het in alle rust met volledige focus mag lezen en dat de machtige Heilige Geest van God 
door Zijn Woord tot je SPREEKT! 

Psalm 119:130 Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.

Bedenk dat Gods Woord de waarheid is!

De bijbelteksten zijn wisselend uit de HSV en de BasisBijbel.
De gebruikte afbeeldingen zijn de schitterende schilderijen van Jan van ’t Hoff, Dordrecht. 
www.gospelimages.nl 
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De schepping van de hemel en de aarde

 Genesis 1:1  In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 Genesis 1:27  En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 
   mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

 Genesis 3:1  En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Adam en Eva waren de eerste mensen. God boetseerde Adam uit het stof van de aarde en blies Zijn 
Heilige Geest in hem!  
Ze leefden in een wereld zonder dood en slechte dingen. Ze regeerden over de dieren en de natuur als 
koningen. Ze wandelden met God. God wandelde door de tuin waar de mensen woonden!

Dieren leefden in vrede met elkaar.

 God heeft de mens, en jou dus ook, gemaakt naar Zijn eigen beeld! 
 Hij heeft jou ontworpen. Je bent van waarde!
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De zondeval
 Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder de dieren van het veld, die de HEERE God ge  
 maakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten   
 van alle bomen in de hof? 

Dit was niet zo. God had tegen Adam en Eva gezegt dat ze alles mochten eten in het paradijs maar van 1 
boom niet. Je zou zeggen dat is niet zo moeilijk om aan te houden!

De mens had dus een keuze om het goede of het kwade te doen.

Onze eerste voorouders Adam en Eva lieten zich verleiden door de duivel die sprak door de slang. 
Ze aten van de vrucht en daarmee veranderde alles op aarde:
 Zonde in de wereld. De dood deed zijn intrede.
 De mens is zijn relatie met God kwijt!
 Jaloezie, overspel, moord, leugens, hebzucht, pijn, misbruik, verslaving, depressie, onrecht,   
 ziekte, verdriet, onrecht, armoede, roddelen, haat, slechte dingen kwamen de wereld in.
 In plaats van eeuwig leven ontving de mens de eeuwige dood!

Doordat we kinderen van Adam zijn hebben we ook zijn erfenis en hebben wij ook te maken met dood, 
jaloezie, leugens enzovoorts in onze levens. Herken je dat? 
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De belofte van de komst van Gods Zoon

 Genesis 3:9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

In Genesis 3:15 geeft God een profetie dat de nakomeling van Eva de slang(de duivel) zal verslaan! 

Abraham & Sara
De eerste generatie mensen op aarde leefden erg geweldadig en er was veel moord en doodslag. 
God kiest Abraham uit en zegt tegen hem: 

 Genesis 17:1 Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht!

God beloofde aan Abraham: 

 Genesis 17:4 U zult een vader worden van een menigte volken.

Maar uiteindelijk zijn Abraham en Sara oud en hebben ze nog geen kind gekregen samen.

 Genesis 21:1 De HEERE nu zag om naar Sara, zoals Hij gezegd had; 

Ze kreeg een kind op hoge leeftijd! 
Uit dit kind werd het volk Israel en uiteindelijk Jezus Christus geboren!
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God doet wonderen. 
Ook vandaag!



 
Exodus 20:1-17

Toen gaf God de volgende leefregels aan Zijn volk Israel:
Ik ben jullie Heer God. Ik ben het die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.

1 Jullie mogen geen andere goden hebben 
dan Mij alleen.

2 Maak geen godenbeelden van iets wat in 
de lucht, op de aarde of in het water on-
der de aarde is. Ga niet zulke beelden aan-
bidden en dienen. Want Ik, jullie Heer God, 
ben een jaloers God en Ik wil niet dat jullie 
andere goden aanbidden. Als mensen Mij 
niet willen gehoorzamen, zal het slecht met 
hen gaan. Hun ongehoorzaamheid heeft 
gevolgen tot in de derde en vierde familie 
ná hen.

Maar Ik ben goed voor de mensen die van 
Mij houden en mijn wetten gehoorzamen. 
Het zal goed gaan met de duizenden men-
sen die van hen afstammen.

3 Misbruik mijn naam niet. Iemand die mijn 
naam misbruikt, is schuldig. Ik zal hem 
straffen.

4 Houd je aan de heilige rustdag. Die dag 
is voor Mij. Zes dagen mogen jullie werken. 
Maar de zevende dag is mijn heilige rust-
dag. Dan mag niemand werken. Jullie niet, 
je zoon niet, je dochter niet, je knecht niet, 
je slavin niet, je vee niet, en de vreemde-
lingen die in jullie steden wonen ook niet.

Want in zes dagen heb Ik de hemel en de aar-
de gemaakt, met de zee en alles wat daarin 
leeft. Maar op de zevende dag was Ik klaar 
met werken. Die dag rustte Ik. Daarom heb Ik 
de zevende dag aangewezen als heilige rust-
dag. Die dag is van Mij.

5 Heb respect voor je vader en moeder en 
zorg voor hen. Dan zullen jullie lang leven in 
het land dat Ik jullie ga geven.

6 Dood niemand.

7 Wees niet ontrouw aan je man of vrouw.

8 Steel niet.

9 Beschuldig niemand van iets wat niet waar 
is.

10 Wees niet jaloers op wat iemand anders 
heeft. Je moet niet willen hebben wat al van 
een ander is: zijn huis, of zijn vrouw, of zijn 
knecht, of zijn slavin, of zijn koe, of zijn ezel, 
of iets anders wat van iemand anders is.”

Dit eist God ook van jou! 
Je bent verplicht je hieraan te houden en je 
zult later verantwoording af moeten leggen 
aan God als Rechter over hoe je dat in jouw 
leven gedaan hebt.

God geeft de Wet, de 10 leefregels
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Door het geloof is alles mogelijk! David verslaat de reus 
Goliath!
David is nog jong. Vermoedelijk 17-18 jaar. Zijn volk heeft een oorlog met de Filistijnen. De held 
van hen is een reus van wel 3 meter lang! Niemand durft tegen hem te vechten maar David wel! 
Hij komt bij koning Saul en zegt:

 1 Samuel 17:37 Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw 
 gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van    
 deze Filistijn, Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!

 1 Samuel 17:46 Op deze dag zal de HEERE U in mijn hand overleveren. 
 Ik zal u verslaan (..)

David had een sterk geloof in God! Hij wist 100% zeker dat God hem zou laten winnen!

David doodt de vijand van zijn volk met een slinger en een kiezelsteen.

God geeft de Wet, de 10 leefregels
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Dansen voor God

God dienen geeft blijdschap in je leven! 

2 Samuel 6:14  David huppelde uit alle macht voor het 
  aangezicht van de HEERE; en David was gekleed in een  
  linnen priesterhemd.

David was hier koning van Israel! Hij schaamde zich niet. 
Hij was niet bang voor wat mensen van hem vonden.  
Hij uitte zijn blijdschap naar God!
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David leeft met God. Hij heeft echt een relatie met God, zijn schepper.
Hij is ook jouw schepper!

Psalm 139

HEERE, U doorgrondt en kent mij.
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,

U begrijpt van veraf mijn gedachten.
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

 U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Al is er nog geen woord op mijn tong,

 zie, HEERE, U weet het alles.
U sluit mij in van achter en van voren,

 U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,

 te hoog, ik kan er niet bij.
(..)

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
 toen ik in het verborgene gemaakt ben

en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
 en zij alle werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,
 toen er nog niet één van hen bestond.

(..)
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,

 beproef mij en ken mijn gedachten.

Zie of er bij mij een schadelijke weg is
 en leid mij op de eeuwige weg.

Er is niemand op deze aarde die jou zo goed kent 
als God jouw schepper!
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Jezus Christus kwam naar de aarde! 
Jezus is de Zoon van God. Hij werd mens! 
Zijn komst werd aangekondigd door Johannes de Doper.

 Mattheus 3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de   
 hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en  
 op Zich komen.

Wie is God? Kijk naar Jezus! 
 
 Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met  
 Hem is, heeft ons laten zien wie God is.

Hij is vriendelijk en bescheiden
Hij wil ons rust geven
Hij is gekomen om ons te dienen
Hij is innerlijk met ontferming over ons bewogen!

Hij is vrijgevig. God deelt uit! Hij heeft jou je leven gegeven. De aarde om op te wonen, de natuur 
om van te genieten. En nog veel meer! Dat laat Zijn aard zien!

 Johannes 5:24 (..) Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft  
 eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
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Jezus geneest zieken en helpt mensen met problemen!

 Mattheus 9:20 En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren  
 naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan;

 21 want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.

 22 Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u   
 behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.

God werkt met geloof! De vrouw had een sterk geloof in Jezus! 
Ze wist 100% zeker dat Hij haar zou genezen als ze Hem zou aanraken.
En Jezus genas haar! En niet alleen haar! 

 Markus 6:56  en allen die Hem aanraakten, werden gezond.

Ook vandaag gebeurt dat nog. Volgelingen van Jezus kun je eraan herkennen! 
Niet iedereen die zieken geneest is overigens een volgeling van Jezus! De tovenaars in Egypte de-
den ook wonderen.

 Markus 16:18  op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond  worden.
   
Jezus bevrijd mensen van boze geesten, slechte invloed en ziekten.

Wat wij voor onze ogen zien is de zichtbare natuurlijke wereld. 
Er is een bovennatuurlijke onzichtbare wereld van geesten, engelen en demonen.

Een demon is een boze geest die in een mens kan wonen. Die geest geeft negatieve invloed, 
verslavingen enzovoorts in mensen. Je kunt hiermee belast zijn. 
Maar Jezus kan je hiervan verlossen!

 Markus 1:23  Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest (..)
 Markus 1:25  En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg!
 Markus 1:26  En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem,  
   uit hem weg.

Een mens bestaat uit 3 delen.

 1 Thessalonicenzen 5:23 uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam 

Lichaam Jouw zichtbare lichaam.
Ziel       Je ziel is je verstand, je denken, je gevoelens enzovoorts. 
Geest  Dit deel is verbonden in de geestelijke wereld.

Zonder Jezus zijn we geestelijk dood.  Door de wedergeboorte worden we levend gemaakt! 
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Jezus zegent de kleine kinderen!

Mattheus 19:13 Toen werden kinderen bij Hem 
gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leg-
gen en zou bidden; maar de discipelen bestraf-
ten hen.

14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen komen en 
verhinder hen niet bij Mij te  komen, want voor 
zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, 
vertrok Hij vandaar.

Om in Hem te geloven moeten we geloven 
zoals een kind dat kan doen in vertrouwen 
naar zijn vader!

Mattheus 18:3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als 
u zich niet verandert en wordt als de kinderen, 
zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet 
binnengaan.
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Jezus vertelde veel ‘gelijkenissen’. Dat was een bepaald verhaal uit de tijd van toen wat 
iedereen begreep die in die cultuur leefde.

 Lukas 15: 1 Alle belasting-ontvangers en andere slechte mensen kwamen    
 graag naar Jezus toe om naar Hem te luisteren.
 2 De Farizeeërs en de wetgeleerden mopperden daarover. Ze zeiden: 
 “Die Man ontvangt slechte mensen en eet met hen.”

 3 Toen vertelde Jezus hun iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: 
 4 “Stel dat iemand van jullie 100 schapen heeft en hij raakt er één van kwijt.   
 Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter en gaat het   
 weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken tot hij het vindt. 
 5 Als hij het heeft gevonden, tilt hij het blij op zijn schouders. 

 6 En als hij ermee thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen   
 hen: ‘Kom, ik geef een feest! Want ik heb mijn weggelopen schaap weer terug   
 gevonden.’ 

 7 Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de hemel blij zal zijn over één slecht   
 mens die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over   
 zijn, dan over 99 goede mensen die het niet nodig hebben om te veranderen   
 en weer te gaan leven zoals God het wil.”

Jezus is de 

goede Herder. 

Hij zoekt 
verloren schapen.
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Jezus stierf aan het kruis, en stond op uit de dood!
Probeer je je weleens aan je eigen ‘regels’ te houden die je jezelf oplegt hebt? 
Lukte dat? In veel gevallen niet of tijdelijk wel. Dat komt door onze natuur, onze aard. 

God zond Zijn Zoon om de straf op onze zonden op zich te nemen.
Hij maakt de mogelijkheid om weer in harmonie met Hem te leven!
Jezus was zowel mens als God! Hij leefde het perfecte leven! Hij hield zich 100% aan Gods Wet. 

 Jesaja 53:12 Want Hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Hij heeft Zich laten behandelen als   
 een misdadiger. Zo droeg Hij de straf voor de ongehoorzaamheid van heel veel mensen.   
 En Hij heeft gebeden voor de schuldige mensen

 Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en   
 Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

De duivel heeft mensen gebruikt om Jezus te laten sterven. 
Maar God gebruikte dit om Zijn doel te bereiken.

Jezus heeft aan het kruis alles op zich genomen. Onze zonde, schuld, fouten, tekortkomingen en ziekten. 
Alles maar dan ook alles gedragen. Hij heeft de wet van God vervuld. 
Tot Hij uitriep: HET IS VOLBRACHT!!
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Door geloof in Hem kun je gered worden! 
Dan heeft Hij voor jou de straf gedragen. 

Hij redt en Hij hersteld!

 Handelingen 13:39 en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles    
 waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, 
die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Petrus is een discipel van Jezus. Hij is erg enthousiast en denkt dat hij alles wil doen voor Jezus.

 Lukas 22:33 en hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood  
 in te gaan.

Even later staat Petrus bij een kampvuur en een vrouw vraagt aan hem of hij een discipel van Jezus was?

 Lukas 22:57 Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.

Later krijgt hij spijt. Dit was Petrus voordat hij de Heilige Geest ontving.

Jezus zegt Zijn discipelen dat ze moeten wachten.

 Lukas 24:49 en zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem,   
 totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.

De discipelen ontvingen de Heilige Geest. Daarna krijgt Petrus vrijmoedigheid om voor 
duizenden mensen te preken! Hij wind er geen doekjes om: Petrus zegt o.a.

 Handelingen 2:36 (..)namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. 
 Hij spreekt hier tegen de mensen die Jezus gekruisigd hadden.
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Wedergeboorte: Geloof, Bekering en Doop
1 Korinthe 15:22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen 
levend gemaakt worden.

Er zijn 2 families hier op aarde:
- De familie van Adam(onze verre voorouder)
- De familie van Christus

In Adam zijn we verloren, zondaar, veroordeeld, geestelijk dood

In Christus zijn we gered, heilig, kinderen van God, wandelen we door de Geest 
en zijn we levend gemaakt!

 Handelingen 2:37,38
 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden  
 tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, 
 mannenbroeders?

 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
 worden in de Naam van Jezus Christus; tot vergeving van 
 zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Het opnieuw geboren worden bestaat uit geloof, bekering, doop en het ontvan-
gen van de gave van de Heilige Geest.

Dat hoef je niet in eigen kracht te doen! 
God werkt dat in jou als hij een nieuwe schepping (een nieuw mens) in jou 
maakt!!

 2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
 schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Je wordt als het ware de versie van jezelf zoals God het bedoeld heeft! 
Versie 2.0. Het is iets totaal nieuws! Het is de nieuwe natuur die God gemaakt 
heeft. Het is geen verbetering maar een nieuwe schepping.

Hoe krijg je hier deel aan?
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Stap 1 Geloof met je hart dat Jezus Christus de zoon van 
God is. Neem Hem aan!

 Handelingen 8
 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de     
 kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. 
 En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
 
 Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft   
 dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Wat betekent het woord geloof (πιστευω, pistevo)?
 Denken dat het waar het is;
 Overtuigd zijn van;
 Vertrouwen schenken aan;
 Vertrouwen dat Jezus of God kunnen helpen om iets te verkrijgen;
 Erkennen van een feit of gebeurtenis;
 Iemand iets toevertrouwen 

 Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de 
 dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

 Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht ge-  
 geven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
 
Wat betekend het woord aangenomen (λαμβανω, Lambano)?
 Nemen;
 De hand opleggen;
 Tot eigendom maken/Opeisen;
 Aannemen wat aangeboden wordt;
 Ontvangen;
 Winnen;

Wat betekent het dan om Hem (Jezus Christus) aan te nemen? 

Dat je de woorden van en over Hem samen met de woorden uit de bijbel aanneemt als 
afkomstig van God. 

Dat het de waarheid is! Dat Hij opgestaan is! Dat Hij de zoon van God is!

En niet alleen dat het waar is in algemene zin. Maar je onderwerpt je eraan. Je zet het 
Woord van God boven jouw leven. Het gaat om bereidheid om alles op te geven in je 
leven om Jezus wil. Jezus zal dan Heer (baas) en Redder van jouw leven zijn.

 Mattheüs 16:24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: 
 Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf 
 verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 
 maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
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Stap 2 Bekering: Je denken veranderen/vernieuwen 
In de bekering laat je zonden in je oude leven achter je. 

Wat betekent het woord bekering (μετανοεω, metanoia)? 
 Tot andere gedachten komen;
 Spijt hebben en veranderen;
 Beter inzicht verkrijgen;
 Van harte verbeteren met afschuw over vorige zonden.

God gaat je de kracht ervoor geven door de nieuwe mens die Hij in je schept in de wederge-
boorte! Vanuit jezelf mislukt dit. Het gaat om de bereidheid!

Lukas 3:7-11
Hij zei tegen de grote groepen mensen die naar hem toe kwamen om zich door hem te laten 
dopen: "Jullie zijn achterbaks en slecht! Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo kunnen 
ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid?  

Jullie moeten niet alleen zéggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het 
ook dóen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. 

(...) De bijl ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar geen goede 
vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid."

Ze vroegen hem: "Wat moeten we dan doen?"  Hij antwoordde: "Als je twee stel kleren hebt, 
moet je één stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je 
dat delen met iemand die niets heeft."
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Stap 3 Laat je dopen door onderdompeling! 
Wat betekend dopen?(βαπτιζω, baptismo) 
 Onderdompeling;
 Reinigen door onderdompeling/Wassen;
 Schoonmaken met water.

 Handelingen 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 
 en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Zijn woord is het woord over bekering, geloof en doop. 
Dat werd hen aangeboden.

 Titus 3:5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid  
 die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de  
 wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
 
De doop is het bad van de wedergeboorte. Je oude mens en leven blijft achter in het 
watergraf. Je staat op in een nieuw leven!

 Romeinen 6:3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in
 Zijn dood gedoopt zijn?

 Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat   
 evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo   
 ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
 
 Romeinen 6:5 Want als wij met Hem een plant zijn geworden gelijkgemaakt aan   
 Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 
 
 Romeinen 6:6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,   
 opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als   
 slaaf de zonde zoudienen.
 
 Romeinen 6:7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
 
 Romeinen 6:8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij 
 ook met Hem zullen leven. 

    19



De oude mens ben jij voordat je opnieuw geboren bent.

We worden een geheel met Christus door de doop met alle facetten van zijn 
lijden, sterven en opstanding! Het sleutelwoord is identificatie.
 
 1) De kruisiging van Jezus (Rom 6:6) // 
  Mijn oude mens gekruisigd 
 2) Het sterven van Jezus (Rom 6:7) // 
  Mijn oude mens gedood, van rechtswege vrij van de zonde! 
  (in de rechtbank vrijgesproken van schuld)
 3) De begrafenis van Jezus (Rom 6:4) // 
  Mijn oude mens begraven
 4) Jezus werd opgewekt door de Vader (Efeze 2:5) // 
  Levendmaking, Geboorte van de nieuwe mens 
 5) De opstanding van Jezus (Rom 6:4,5,8) // 
  Opstaan als nieuwe schepping!

De doop ontvangen we tot vergeving van zonden. Onze zonden worden 
afgewassen! De doop is erg krachtig! Stel het niet uit! In de bijbel zit er 
maximaal een paar dagen tussen. 

 Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en  
 uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Wie kan rust geven?
Jezus zegt:
 Mattheus 11:28 Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je ge- 
 bogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. 

Mohammed, Buda, jezelf, new-age, goede werken, netjes leven. 
Al die dingen kunnen je niet redden. Er is maar EEN Naam onder de Hemel 
gegeven waardoor we moeten zalig worden! 
 

Je zonden belijden en je leven aan Jezus Chris-
tus overgeven.
Als je dit gelooft en je dit wilt ontvangen, bidt dan het volgende gebed op 
dit moment: Spreek het hardop uit.

 Jezus Christus, Zoon van God, U bent God en mens;
 Ik heb over u gehoord ook in Uw Woord, de bijbel over u gelezen;
 Ik wil u leren kennen! 
 Ik wil mijn leven aan U overgeven. Ik wil u aannemen als Koning over  
 mijn leven. Ik wil me onderwerpen aan Uw Woord. 
 Wilt U mijn ongeloof weghalen uit mijn hart? Help mij! 
 Ik wil me onderwerpen aan Uw Woord.
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Belijd je zonden. 
Bijvoorbeeld:

 Vergeef me mijn zonden:
  •Ongeloof;
  •Roken, drinken, drugsgebruik, gokken;
  •Onbetrouwbaarheid in afspraken;
  •Stelen;
  •Leugens tegen anderen/roddels;
  •Corruptie; 
  •Woede;
  •Wisselende sexuele relaties;
	 	 •Pornografie	en	zelfbevreding;
  •Ik heb anderen gedwongen tot ongewilde sexuele handelingen;
  •Het op mezelf gericht zijn;
  •Duistere, demonische dingen;
  •Manipulatie, dominantie;
  
 Wilt U mij er ook van bevrijden? U bent in staat om dat te doen! 
 Anderen die in U geloven hebben dat ook ervaren!

Vertel over je pijn, verdriet en trauma’s. Jezus begrijpt dit! 
Hij heeft onze smarten gedragen 
 
 Ik breng mijn pijn en verdriet bij U bijvoorbeeld:
  •Het verlies van mijn moeder/vader/opa/oma/goede vriend/vriendin;
  •Het pesten van anderen op school;
  •Pijn en verdriet in mijn opvoeding;
  •Bepaalde aspecten aan je lichaam die niet aantrekkelijk vindt waardoor je een   
  zekere onzekerheid hebt over jezelf;
  •Scheiding van mijn ouders;
  •Eenzaamheid;
  •Gebrek aan discipline;
  •Gebrek aan doorzettingsvermogen;
  •Onzekerheid:
  •Identiteit;
  •Sexuele identiteit;
  •Zelfmoordgedachten;
  •Geldgebrek;
  •Gevoel van falen;
 
 Wilt u mijn ziel genezen? U bent mijn Schepper! Redt mij!
 
 Roep Hem daarvoor aan en/of schreeuw! Laat je hart spreken!
 
 O God, U zegt in Uw Woord: Roep tot mij, en Ik zal u antwoorden
 Hoor naar mijn stem! Wilt u mijn zonden vergeven?
 Ik wil mijn leven in uw handen geven. 
 Ik wil U aannemen als redder en verlosser van mijn leven!
 Ik geloof dat u o Jezus Christus de zoon van God bent en dat U gestorven bent aan het   
 kruis voor een verzoening van de zonden van de gehele wereld!
 Geef het o God!
 In Jezus Naam
 Amen

 God zal antwoorden. 
 Vertel nog meer tegen God! Je kan hardop tegen Hem praten! 
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Heb je twijfel of ongeloof?
 
 Markus 9:23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor  
 wie gelooft.

 Markus 9:24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: 
 Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Deze man had zowel geloof als ongeloof. 

Wat is ongeloof? απιστα 
 •Gebrek aan geloof
 •Zwakheid van geloof

Je kunt dus enerzijds geloof hebben en tegelijkertijd twijfelen. Wat is de oplossing? Roepen 
tot Jezus! HELP! Kom mijn zwakheid te hulp. 

 Romeinen 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig wor- 
 den.

Als je het niet zeker weet: Bidt dan ook! Beproef God! 

Geloof je en wil je je laten dopen maar durf je het niet vanwege bijvoorbeeld je familie of 
sociale omgeving?

Dat kwam in de tijd van Jezus ook voor:

 Johannes 12:42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, 
 maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge   
 geworpen zouden worden.
 43. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.
  
Het is uiteraard  beter om er openlijk vooruit te komen zoals hier duidelijk blijkt. Maar  
het hoeft je er niet van te weerhouden om je (in het verborgene) te bekeren en    
je te laten dopen. 

Zodra de Heilige Geest in je komt wonen gaat Hij je vrijmoedigheid geven om te spreken!

Heb je vragen? Zit je in de problemen? Heb je gebed nodig? Wil je je laten dopen in het 
openbaar of in besloten kring? Neem contact met ons op!
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Mediteer op de onderstaande teksten uit Gods Woord!
Mattheüs 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Johannes 8:34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een 
slaaf van de zonde.

Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden 
heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in 
het leven.

Lukas 9
23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 
dagelijks opnemen en Mij volgen.
24. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille 
van Mij, die zal het behouden.
25. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te 
lijden?
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Referentie
De kleine ark
Licht uit Gods Woord
Email :       maartenvroegindeweij@gmail.com

Website :   www.kleineark.com

Telefoon :  + 31 6 4241 8597

De auteur van deze brochure is Maarten 

Vroegindeweij. Heb je vragen? Wil je meer 

weten? Zit je in problemen? Wil je (vrijblijvend)

verder praten? Neem contact met ons op!

Jezus Christus Geloof Doop

Door geloof in Hem 
kun je gered worden! 

Scan de QR-code 

of kijk op kleineark.com voor meer bijbelstudies en contact.

Heilige 
Geest

Bekering

Brochure 

Het Evangelie
Genesis 1:27  En God schiep de mens naar Zijn beeld; (..)
Romeinen 3:23  Alle mensen hebben gezondigd en missen Gods nabijheid
Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, 
  die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Johannes 14:6  Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
  Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Handelingen 2:21  En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen,
  zalig zal worden.


